
fuseren is afscheid nemen 
door Mieke van der Vlugt - van Es, laatste voorzitter OR Diaconessenhuis Groep 

 

Al ruim anderhalf jaar zijn we als ondernemingsraad druk bezig met de aankomende 
fusie. In dat jaar zijn veel stappen gezet. Er is een bijzondere ondernemingsraad 
opgericht en we zijn volop betrokken als medezeggenschap bij alle voorgenomen 
besluiten. En dat terwijl het ook business as usual is binnen het bedrijf. 
 

Als ondernemingsraad hebben wij de vaste traditie om in november een tweedaagse 
training te doen met elkaar met een van te voren vastgesteld onderwerp als rode draad. 
Vorig jaar was dat een voor de hand liggende keuze, de fusie en de toekomst. 
Dit jaar lag het wat mij betreft als voorzitter anders. Wat is de zin van een tweedaagse 

cursus met een club mensen die zich wellicht in de nieuwe organisatie niet herkiesbaar 
stelt? Maar niets doen vond ik ook geen optie, zomaar als ondernemingsraad van een 
bedrijf van meer dan 120 jaar oud te laten verdampen. 
 

Een waardig afscheid met daarbij een blik op de toekomst, in het kort was dat mijn idee. 
In de afgelopen op momenten turbulente periode was daar altijd Coach Sander die ons 
er weer heelhuids doorheen heeft geloodst. En geloof me het is turbulent geweest, 
zozeer zelfs dat onze beste Coach ons een keer de zaal uit heeft gestuurd om even een 
Zen moment voor zichzelf te hebben. 
 

Uiteindelijk is dat gelukkig allemaal goed gekomen mede dankzij Coach Sander. 
Daarom was het een voor de hand liggende keuze hem te bellen en te vragen met mij 
mee te denken over de invulling van de dag. 
 

Eigenlijk kan ik wel zeggen dat één goed gesprek voor hem genoeg was precies aan te 
voelen wat ik graag wilde bereiken op deze dag. 
 

Met behulp van een hem bekende adviseur op het gebied van rouwverwerking ( fuseren 
is ten slotte afscheid nemen) heeft hij een prachtig programma voor ons gemaakt. 
 

Afscheid genomen van ons oude bedrijf met oude foto’s , een wensballon oplaten, een 
testament opmaken, het programma vloeide van het ene punt logisch over naar het 
volgende. 
 

Dit was zo op ons geschreven dat het niet nodig is hier te beschrijven hoe de dag er 
precies uit zag, voor ons paste het als een jas en ik ben ervan overtuigd dat hij voor elke 
ondernemingsraad in deze situatie een afscheidsdag kan organiseren die hen net zoals 
bij ons zal raken. 
 

	  


